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Er	was	eens	
	
	

	
	
	

een	stad	op	het	platteland	
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Er	was	eens	een	grensstad	Péruwelz*	die	zijn	ontstaan	
dankt	aan	een	doorwaadbare	plaats	aan	de	Verne	ter	
hoogte	van	Basècles.	Prwlz,	de	stad	op	het	platteland,		
ligt	op	de	oude	as	Gent-Valenciennes	en	in	de	loop	van	
de	 geschiedenis	 heeft	 deze	 zo’n	 20	 verschillende	
namen	 gehad..	 Perwes	 Pérues	 Perwez	 Pierwes..	 (de	
oudste	 vermelding	 dateert	 van	 1095)	 bij	 elke	
benaming	 verwijst	 de	 eerste	 lettergreep	 	 ‘pier’	 naar	
steen	en	de	tweede	‘welz’	naar	een	watervlakte,	Prwlz	
bevindt	 zich	 op	 een	 kalksteenlaag	 en	 een	
grondwaterlaag	 waaruit	 natuurlijke	 bronnen	
ontspringen.		

Er	 ontstaat	 een	 woonkern	 en	 er	 wordt	 een	 kasteel	
gebouwd.		

De	 heerlijkheid*	 Péruwelz	 is	 één	 van	 de	 44	
Henegouwse	baronieën*.	

Rond	1650	komen	verschillende	textielhandelaars	uit	
de	 nabije	 dorpen	Wiers	 Audemetz	 Bury	 en	 Roucourt	
zich	 in	 Prwlz	 vestigen	 en	 in	 enkele	 decennia	
ondergaat	 het	 oord	 een	 ware	 metamorfose.	 Op	 het	
einde	van	het	Ancien	Regime*	zijn	er	al	een	twintig	tal	
kousenfabrieken	 opgericht	 met	 als	 gevolg	 dat	 het	
inwonersaantal	 stijgt	 tot	 5000	 en	 mede	 door	 de	
handel	vormt	er	zich	een	bourgeoisie	die	zijn	stempel	
op	het	 sociale	 leven	zal	drukken	 in	het	begin	van	de	
19de	 eeuw	 waar	 de	 grote	 markt	 nog	 een	 zichtbaar	
bewijs	van	is.	

Van	 1794	 tot	 1814	wordt	Prwlz	 	 bestuurd	 door	 een	
politieke	 macht	 die	 nauw	 aansluit	 bij	 de	 Franse	
revolutionaire	 ideeën.	 Ondanks	 de	 spanningen	 gaat	
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het	 Prwlz	 voor	 de	 wind	 en	 wordt	 één	 van	 de	
belangrijkste	 entiteiten	 niet	 alleen	 van	 Henegouwen	
maar	 ook	 van	 België	 wat	 het	 in	 1816	 de	 titel	 ‘stad’	
oplevert.		

Gedurende	de	19e	eeuw	groeit	de	bevolking	als	ook	de	
verstedelijking.	 Stilaan	 bedient	 de	 handelsstad	 zich	
van	 het	 kanaal	 Pommeroeuil-Antoing	 (ingehuldigd		
1829)	 en	 ook	 van	 de	 spoorweg	 (1869).	 De	
wolindustrie	 is	 nog	 steeds	 	 aanwezig,	 er	 komen	 ook	
meer	 fabrieken	 die	 met	 leder	 te	 maken	 hebben	
(leerlooierijen,	schoenfabricage..),	maar	eveneens	een	
metaalgieterij,	 een	 boutenmakerij,	 houtzagerijen,	
drukkerijen..	 Rond	 1900	 worden	 ook	 chemische	
producten	gemaakt	o.a.	Celluloid	.		

Na	 de	 tweede	 wereldoorlog	 krijgt	 de	 Péruwelziense	
industrie	de	fatale	slag,	
er	 worden	 geen	
investeringen	 in	 de	
machinerie	 noch	
innovaties	 gedaan	 en	
dat	 maakt	 dat	 vele	
fabrieken	 de	 deuren	
moesten	sluiten!	
Quelle	 histoire!	 Wat	
een	geschiedenis!	

Wisten	 wij	 veel	 dat	 hier	 op	 de	 hoek	 van	 de	
Roucourtstraat	 met	 de	 Prud’homme-steeg	 ooit	 de	
grootste	 schoenenfabriek	 van	 de	 stad	 stond?	
Manufactures	de	Chaussures:	Adelson	Marlier			
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In	 1830	 start	 vader	 Adelson	 met	 een	 looierij	 en	 in	
1877	 wordt	 deze	 uitgebreid	 door	 de	 zoon	 die	 een	
schoenenfabriek	 opricht.	 In	 1880	 is	 het	 bedrijf	 de	
belangrijkste	 van	 de	 stad	 door	 zijn	 verschillende	
leerbewerkingen:	 leerlooierij,	 leertouwerij,	
zeemtouwerij,	 en	 natuurlijk	 de	 schoenenfabriek	 die	
als	 eerste	 een	 seriefabricatie	 begint.	 De	 300	
werknemers	 vinden	 het	 spijtig	 dat	 hun	 baas	 in	 het	
jaar	 1900	 is	 verdwenen	 (nergens	 is	 te	 vinden	
waarom?..)	en	in	1913	wordt	de	fabriek	te	koop	gezet.	

Of	 deze	 wordt	
overgenomen	 is	 een	
raadsel,	 enkel	 de	
gebouwen	 in	 de	
Prud’homme-steeg	(waar	
nu	de	Laiterie	St.Quentin	
is)	 en	 de	 huizen	 links	
van	 ons	 in	 de	 Roucourt	
zijn	overgebleven.	

	
En	zo	zijn	we	bij	start,	in	de	rue	de	Roucourt	67	waar	
we	 dit	 winkeltje	 kochten	 in	 2014,	 ooit	 was	 het	 een	
bakkerij	 tot	 begin	 jaren	 ’80	 (?)	 Enkele	 jaren	 later	 is	
het	 huis	 getransformeerd	 op	 zijn	 Waals,	 over	 het	
behang	kwam	er	nog	een	laag	en	nog	één	en	nog	één..	
alles,	 zelfs	 deuren	 en	 plafonds,	 werden	 getapiseerd		
(om	 vocht	 te	 camoufleren)	 en	 een	 toonzaal	 van	
kitscherige	 chinoiserieën	 was	 geboren	 en	 dat	
vermoedelijk	 tot	 begin	 van	 deze	 eeuw	 wanneer	 de	
groothandel	werd	opgedoekt.		De	akte	van	de	woning	
is	 van	 1919	maar	 op	 zolder	 ziet	men	 aan	 de	 daklijn	
het	 silhouet	 van	een	vorig	huis	dat	 veel	 kleiner	was.	
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Wij	 pogen	 de	 elementen	 van	 begin	 vorige	 eeuw	 te	
herstellen	 voor	 zover	 deze	 nog	 aanwezig	 zijn.	 Het	
project	 slabakt	 ook	 al	 hadden	 we	 grootse	
kunstplannen,	in	mijn	verbeelding	zag	ik	het	Ma.a.AM,	
la	maison	d’art	Ancien	et	Moderne,	of	de	Depinterdep	
(Dépendance	 interdépendance)	 of	 het	 Salond’El,	 het	

ingeslapen	
provinciestadje	 wat	
opvrolijken	met	 ‘art’.	
Twee	 maal	 hebben	
we	 een	 toonmoment	
gehad	 op	 zeven	 jaar	
en	 toch	 is	 er	 veel	
gewerkt.		

Vermits	 we	 zoveel	
boeken	hebben	wordt	er	aan	een	 soort	 “bibliotheek”	
gedacht,	 momenteel	 is	 het	 een	 opslagplaats	 van	
kunstarchieven.	
	
En	route	
En	 route	 dan	maar	 naar	 rechts:	 de	Roucourtstraat	 is	
één	 van	 de	 eerste	 straten	 van	 Prwlz	 	 volgens	 de	
Ferrariskaart	 van	 1780,	 we	 volgen	 de	 aflopende	
nummers	naar	het	oude	hart	van	de	provinciestad	tot	
‘Le	petit	place’,	de	kleine	markt		ooit	de	varkensmarkt	
genoemd.	De	openbare	bibliotheek	bevindt	zich	in	het	
historisch	 pand	 en	 huis	 van	 Nicaise	 Provost,	 de	
dorpsburgemeester	 en	 meester-wolverver	 die	 rond	
1686	werd	 geboren,	 de	woning	 is	midden	 18e	 eeuw	
overgenomen	door	Jean-Baptiste	Boitte,	een	leerlooier	
die	goed	zijn	kost	verdiende	want	hij	had	zes	werkers	
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die	750	vellen	per	 jaar	bewerkten	en	waar	4	kuipen	
voor	de	behandeling	zich	hoogst	waarschijnlijk	op	het	
domein	 van	 de	Brigittinen*	bevond.	De	 kloosterorde	
werd	 opgeheven	 in	 1784	 onder	 een	 decreet	 van	
keizer	 Joseph	 II	en	 op	 die	manier	 kon	 François	 Petit	
die	 gehuwd	 was	 met	 de	 dochter	 van	 J-B	 Boitte	 het	
domein	kopen	maar	daarover	later.		
Boven	de	deur	van	het	huis	staat	de	inscriptie	van	de	
oorspronkelijke	 eigenaars	 Nicaise	 Provost	 en	 Agnes	
Bargibant	waar	 uit	 de	 goudkleurige	 hoofdletters	 het	
bouwjaar	kon	worden	afgeleid	(een	chronogram*	was	
populair	in	de	17	&	18de	eeuw):		
MaIson	 eDIfIe	 par	 nICaIse	 preVost	 aVeC	 	 agnes	
bargIbant	 --
1000+1+500+1+1+1+100+1+5+5+100+1=	jaar	1716	
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Het	 leermuseum(pje),	 PETIT	 is	 zeer	 aanwezig	 in	 dit	
oude	 stadsgedeelte,	 is	 een	 petieterig	 huisje	 (18de	
eeuw)	 in	 blauwe	 zand-	 en	 baksteen,	 de	 zogenaamde	
Doornikse	stijl	waar	er	wel	meer	zijn	 in	Prwlz,	onder	
andere	 Roucourtstraat	 57	 en	 de	 pastorij	 van	 de	
St.Quinten	kerk.	Terug	naar	het	‘leer’	‘leder’	‘cuir’	in	al	
zijn	 vormen	 en	 bijkomende	 activiteiten,	 van	 villen	
naar	vellen	of	huiden	naar	het	uiteindelijke	looien	wat	
eerst	 reinigen,	 weken,	 kalken,	 ontharen,	 vlezen,	
strijken,	ontkalken,	beitsen	en	pikkelen,	dan	volgt	de	
eigenlijke	 looiing	 en	de	 afwerking	of	 touwerij.	 Leder	
en	 ook	 de	 productie	 van	 kousen	 waren	 dé	 rijkdom	
van	de	stad,	het	moet	hier	heel	druk	zijn	geweest	op	
het	einde	van	onze	straat	maar	ook	veel	stank!		
In	was	het	midden	van	het	plein(tje)	loopt	één	van	de	
8	 bronnen:	 de	Flassart-fontein	 in	 1898	 geïnstalleerd	
en	NON	POTABLE,	niet	drinkbaar.	
Op	het	einde	de	steeg	(rue	desTanneurs)	richting	park,		
zien	we	 op	 de	 hoek	 het	 oudste	 gebouw	 van	 de	 stad	
opvallend	 in	 het	 geel	 geschilderd,	 deze	 voormalige	
watermolen	staat	enkele	meters	voor	de	huizenrij	van	
de	 rue	 Albert	 1er	maar	 daar	 heeft	 zijn	 geschiedenis	
mee	 te	 maken	 en	 deze	 zou	 al	 beginnen	 in	 1302*	
volgens	de	overlevering.	De	beschutting	van	de	molen	
is	 er	 pas	 gekomen	 in	 1865	 bij	 de	 aanleg	 van	 het	
stadspark	 waar	 oorspronkelijk	 het	 water	 vandaan	
kwam,	 het	 rad	 werd	 aan	 de	 voet	 van	 het	 gebouw	
geplaatst	(aan	de	kleine	markt)	en	vermits	de	stroom	
te	 overvloedig	 was	 kwam	 er	 een	 sluisdeur	 om	 het	
overtollige	water	in	het	aquaduct,	aan	de	rand	van	de	
grote	markt,	en	verder	in	de	Verne	(nu	door	het	park	
Petit)	 te	 laten	 vloeien.	 Zoals	 gezegd	 is	 de	 structuur	
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van	het	gebouw	van	de	14de	eeuw	maar	400	jaar	later	
in	de	18de	 eeuw	 is	deze	volledig	getransformeerd.	 In	
1732	 werd	 op	 de	 gevel	 het	 wapenschild	 van	 de	
weduwe	 van	Alexandre	de	Croÿ,	Marie	de	Milendonck	
aangebracht,	en	wegens	de	Franse	Revolutie	werd	het	
gebouw	 genationaliseerd.	 In	 1809	 kocht	 molenaar	
Trufin	 de	 molen	 en	 in	 1885	 werd	 het	 geheel	 een	
stoommachine,	 de	 eigenaar	 Delhaye-Kensier	 liet	 een	
fabriek	 met	 bijhorende	 schouw	 bouwen,	 dit	
betekende	 het	 einde	 van	 de	 molenactiviteiten	 die	
verplaatst	 werden	 naar	 het	 kanaal	 Pommeroeul-
Antoing.	
	

							 	
	
Noblesse	oblige	
Dat	 wapenschild	 van	 de	 weduwe	 de	 Croÿ	 laat	 ons	
even	ingaan	op	dit	adellijk		geslacht:	
Philippe-Alexandre-Emmanuel	 de	 Croÿ	 (1676-1723):	
Graaf	 en	 Prins	 van	 Solre	 en	 Moeurs.	 Baron	 van	
Molenbaix	 en	 Beaufort.	 Heer	 van	 Condé.	 door	



	 10	

huwelijk:	Graaf	de	Milendonck	Baron	de	Pesche,	Heer	
van	Andrimont		Bernissart	en	van	Cerfontaine.	Kolonel		
van	 het	 regiment	 Solré.	 Brigadier	 later	
Veldmaarschalk	 (1704).	 Luitenant	 Generaal	 van	 het	
leger	 der	 Nederlanden	 (1718)	 Groot	 Jager	 van	
Henegouwen.	 Hij	 huwde	 in	 1716	 met	 Marie-
Marguerite-	Louise,	Gravin	de	Milendonck.	
Hun	 enige	 zoon	 Emmanuel	 de	 Croÿ	 was	
geïnteresseerd	in	de	industriële	revolutie	van	de	18de	
eeuw	 en	 hij	 lag	 mede	 aan	 de	 basis	 van	 de	
steenkoolmijn	 Compagnie	 des	 mines	 d’Anzin	 (Fr)	 en	
ook	aan	tal	van	vernieuwingen	in	de	grensstreek.	Het	
boek	 Germinal	 van	 Emile	 Zola	 is	 gebaseerd	 op	 de	
barre	 levensomstandigheden	 van	de	 ‘Gueules	Noires’,	
de	mijnwerkers.		
De	Croÿ	liet	het	kasteel	l’Hermitage	bouwen	in	het	bos	
van	Condé	(Fr.)		
Hij	werd	Grootmaarschalk	van	Frankrijk	 onder	Louis	
XV	in	1783	en	stierf	een	jaar	later.	
	
We	 blijven	 in	 de	 Albert	 I	 straat	 waar	 Château	 Petit	
staat	 te	 smachten	 op	 renovatie,	 dit	 prachtige	

stadskasteel	 heeft	 in	
de	 voorbije	 decennia	
geen	 aandacht	
gekregen	 ook	 al	 is	
het	 geklasseerd	 in	
1990,	spijtig!	
Het	 kasteel	 wordt	 in	
de	 tweede	 helft	 van	
19de	 eeuw	 gebouwd	
op	 het	 terrein	 van	
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het	voormalige	Brigittinen-klooster	(1632)	dat	op	zijn		
beurt	 op	 het	 middeleeuwse	 armenhospitaal	 stond	
(1308).	 Rond	 1860	 krijgt	 architect	 Charles	 Damas	
Vincent	 de	 opdracht	 van	 Edmond	 Petit,	 een	 rijke	
industrieel	en	schoonzoon	van	Nicaise	Provost	(zie	de	
PETIT-historie)	 om	 een	 bouwplan	 te	 tekenen	 en	 het	
wordt	 een	 ontwerp	 geïnspireerd	 op	 de	 Italiaanse	
renaissance	 paleizen	 uit	 de	 16de	 eeuw.	 Het	
kasteelpark	 van	 24	 hectaren	wordt	 ontworpen	 door	
de	 Duitse	 landschapsarchitect	 Louis	 Fuchs	 (1818-
1904),	de	enorme	tuin	loopt	van	de	rue	Albert	I		tot	de	
Prud’homme	steeg;	er	zijn	zo’n	45	soorten	bomen	o.a.	
Canadese	 populieren,	 dadelpruimelaars	 uit	 Virginia,	
Kaukasische	 dwergnotenbomen.	 Andere	 gekende	
ontwerpen	van	Louis	Fuchs	zijn:	het	nachtegalenpark	
en	 kasteel	 ‘Den	 Brandt’	 (Antwerpen),	 de	 bomenrijen	
langs	 het	 kanaal	 (Ieper),	 kasteel	 Drie	 Koningen	
(Beernem),	 park	Waux-Hall	 (Mons),	 de	 begraafplaats	
(Evere),	het	Leopoldpark		(Oostende).	

	
Schuin	over	château	
Petit	 (Albert	 I	
straat)	 ligt	 het	
stadspark	 Simon	
waar	 nog	 restanten	
van	 het	 oude	
kasteel	te	zien	zijn.		
Geattesteerd	 in	 de	
12de	 eeuw	 is	 het	

kasteel	
achtereenvolgens	 in	

handen	 van	 de	 familie’s	 van	 Péruwelz	 met	 name	
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Berlaymont,	Egmont	en	de	Croÿ.	 	Sinds	de	 	14de	eeuw	
resideren	 de	 seigneurs	 er	 niet	 meer	 en	 geven	 het	
administratieve	 beheer	 over	 aan	 een	
bestuursambtenaar	 (een	 baljuw).	 De	 gebouwen	
verloederen	 en	 in	 het	 begin	 van	 de	 17de	 eeuw	moet	
Louis	 d’Egmont	 ingrijpen.	 Hij	 realiseert	 belangrijke	
veranderingen	 aan	 het	 landschap,	 de	 middeleeuwse	
verdedigingsgordel	 verdwijnt	 en	 een	 waterplan	 met	
kanalen	komt	in	de	plaats.	In	1641	wordt	het	kasteel	
gerestaureerd	 onder	 het	 beheer	 van	 hertog	 de	 Croÿ	
die	er	verbleef	tot	1649	om	zich	vervolgens	in	Condé	
(Fr.)	te	vestigen,	het	kasteel	wordt	behouden	voor	de	
opvang	van	de	jachthonden..		
Tijdens	 de	 Franse	
revolutie	 wordt	 het	
tegoed	in	beslag	genomen	
en	na	de	woelige	periode	
deels	verkocht	(1809).	De	
NV	 Brasserie	 Centrale	
Péruwelzienne	doet	er	zijn	
intrek	 in	 1852,	 de	Monty	
Super,	de	Brune	categorie	
3	 en	 de	 Grisette	 (tafelbier	 voor	 grijsaards	 zoals	 ik)	
worden	 er	 gebrouwen,	 Honderddertig	 jaar	 later	
(1982)	koopt	de	stad	de	site,	laat	het	eerst	vervallen,	
sloopt	 de	 brouwerij	 en	 incorporeert	 de	 restanten	
tijdens	 de	 heraanleg	 van	 het	 park	 Simon	 in	 de	 jaren	
’90.	Nog	 te	 zien	 is	de	 ingangspoort	met	 een	erboven	
de	 sleutel	waar	 het	 jaar	 1642	 opstaat,	 het	 jaar	waar	
Philippe	Emmanuel	de	Croÿ	er	 zijn	 intrek	 nam,	 en	 de	
kelder	is	nog	ook	bewaard	en	in	goede	staat.	
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Het	landschapspark	Edouard	Simon:		
Rond	 1859	 wordt	 op	 vraag	 van	 de	 inwoners	 de	
kasteelvijver	 verplaatst,	 	 deze	 was	 een	 open	 riool		
geworden:	 een	 deel	 van	 de	 oude	 vijver	 wordt	 dicht	
gegooid	om	een	park	 te	 creëren	van	22	 aren	 zonder	
gevolg	 te	 geven	 aan	 de	 ingediende	 plannen	 van	
Charles	 Damas	 Vincent	 en	 Louis	 Fuchs.	 De	 eerste	
kastanjebomen	 worden	 in	 1865	 geplant,	 in	 1885	
verwerft	de	 stad	de	kasteelvijver	en	een	deel	van	de	
tuin	 van	 de	 brasserie	 alsook	 niet	 gebruikte	
dienstlokalen.	 De	 Verne	 wordt	 naar	 één	 bedding	
geleid	 en	 overwelfd,	 de	 ondergrondse	 kanalisatie	
creëert	 een	 vijver	 en	 deze	 voedt	 de	 bron.	 In	 1859	
overweegt	men	al	om	een	muziekkiosk	te	bouwen	en	
deze	 wordt	 ontworpen	 in	 art	 nouveau	 stijl	 door	 de	
jonge	 Péruwelziènse	 architect	 Leon	 Pavot	 (1871-
1918)	die	voor	Victor	Horta	werkt.	De	kiosk	wordt	in	

1900	 ingehuldigd	 en	
is	 de	 blikvanger	 van	
het	park.	In	1894	doet	
het	 stadsbestuur	 toch	
nog	 beroep	 op	
landschapsarchitect	

Louis	 Fuchs	 om	 het	
plein	aan	te	leggen..		
Achter	het	park	Simon	
ligt	 het	 park	 (zeg	

maar	bos)	De	Keyser,	een	bos	in	de	stad,	fantastisch!		
Park	De	 Keyser	 behoort	 oorspronkelijk	 tot	 het	 oude	
kasteel,	de	meesterwoning	palend	aan	het	park	heeft	
als	 laatste	eigenaars	de	 familie	De	Keyser	vandaar	de	
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benaming.	De	 stad	 koopt	 in	 1948	 het	 domein	 en	 de	
woning	dat	nu	dienst	doet	als	stadhuis.		
	
	
Bij	 de	 ingang	 van	 het	 park	 staat	 het	 prachtige	
monument	 voor	 de	 slachtoffers	 uit	 de	 eerste	
wereldoorlog,	een	vrouwenfiguur	die	de	overwinning	
symboliseert	 door	 in	 de	 opgestoken	 hand	 een	
palmtak	aan	te	reiken	aan	de	gevallen	strijders	en	 in	
de	 andere	 een	 kroon	 als	 beloning	 voor	 hun	
beproeving,	 het	 beeld	 is	 van	 de	 Brusselse	
beeldhouwer	Frans	Huygelen	(1878_1940).		
Het	 monument	 voor	 de	 slachtoffers	 uit	 WO	 II	 staat	
zo’n	 20	m	verder:	 twee	handen	 aan	 elkaar	 geketend	
(Edgar	Delgrange)	 herdenken	 de	 vele	 verzetslui	 van	
Prwlz,	 in	 de	 sculptuur	 zit	 een	 urne	met	 zand	 uit	 het	
concentratiekamp	van	Buchenwald.		
	
	
Tegen	 de	 gevel	 van	 het	 stadhuis,	 recht	 tegenover	
château	Petit,		hangen	twee	herdenkingsplaten	:		
Hier	 in	 Péruwelz	 kwam	 op	 18.1.1945	 het	 17	 de	
bataljon	van	de		fuseliers	tot	stand.	Deze	Belgische	
eenheid	 samengesteld	 uit	 vrijwilligers	 van	 het	
verzet	 nam	 deel	 aan	 de	 zijde	 van	 de	 1ste	 en	 3de	
divisie	 van	 het	 Amerikaanse	 leger	 tijdens	
campagnes	in	Duitsland	en	Tsjecho-Slowakije	(de	
Rijn,	Kassel,	Leipzig,	Pilsen)	
Het	 tweede	vermeld:	 Herdenk	 de	 vrijwilligers	 van	
het	20ste	bataljon	fuseliers	‘WEERSTAND’	gevormd	
in	Péruwelz	op	de	16de	maart	1945;	
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We	 blijven	 nog	 even	 in	
het	 park	 Simon:	 de	
belangrijkste	 en	 meest	
gebruikte	 van	 de	 acht	
bronnen	 in	 Prwlz	 is	 de	
Lavoir	 Dubuisson-Copin,	
hier	 heeft	 men	 het	 niet	
over	bron	of	fontein	maar	
over	 een	 wasplaats	

‘bassin’	 en	 deze	 staat	 aan	 de	 entree	 van	 het	 park	
achter	het	oorlogsmonument.	De	lavoir	is	opgericht	in	
1860	 bij	 de	 aanleg	 van	 het	 plein,	 het	 bestuur	moest	
het	middeleeuws	 recht	 respecteren	om	de	bevolking	
water	 te	 laten	 putten	 uit	 de	 bronnen	 van	 de	
Brigittinen	en	deze	 van	het	prison	 en	kanaliseren	de	
twee	 tot	 de	 huidige	 wasplaats.	 In	 1912	 wordt	 het	
geheel	 overkoepeld	 door	 een	 venstergalerie	
ontworpen	 door	 Léon	
Pavot	in	art	nouveau	stijl,	
enkel	 het	 fronton	 is	
overgebleven	 met	 de	
namen	 van	 de	
mecenassen,	 het	 koppel	
Dubuisson-Copin.	 La	
fontaine	 Simon,	 non	
potable,	 niet	 drinkbaar,	
heeft	 een	 grote	 bronzen	
medaillon	 met	 de	
allegorie	 van	 de	 stad	 en	
de	 voormalige	 burgemeester	 Edouard	 Simon	 (1825-
1902)	erop	afgebeeld.		
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De	 schandpaal:	 le	 pilori	de	
klank	van	het	Franse	woord	
doet	 geen	 wreedheden	
vermoeden.	 Als	 symbool	
van	 de	 feodale	 justitie*	
wordt	 deze	 brute	
middeleeuwse	bestraffing	in	
heel	 Europa	 toegepast	 in	
een	 tijd	 dat	
gevangenisstraffen	 nog	 niet	
gangbaar	 waren.	 De	

schandpaal	 blijft	 tot	 ver	 in	 de	 18de	 eeuw	 in	 gebruik	
om	in	1854	officieel	te	worden	afgeschaft.		
De	veroordeelde	wordt	vastgebonden	en	te	kijk	gezet	
om	te	worden	beschimpt	en	bekogeld	met	rot	fruit	of	
andere	(soms)	harde	voorwerpen.	Deze	in	Prwlz		is	in	
steen	met	bovenaan	een	gebeitelde	leeuwenkop	waar	
de	 ijzeren	 ring	 voor	 de	 kettingen	 in	 de	 muil	 is	
aangebracht.		
	
	
Maar	 er	 is	 ook	 ontspanning	 in	 park	 Simon	 ,	 het	 art	
deco	 zwembad	mag	 dan	 toch	 open	 blijven	 nadat	 de	
liberalen	 een	 njèt	
kregen	 van	 de	
oppositie	voor	de	bouw	
van	een	nieuwe	piscine	
in	 samenwerking	 met	
de	 stad	 Leuze	 en	
Hainaut,	 gelukkig	
wordt	 de	 oude	 parel	
gerenoveerd,	oef….	



	 17	

We	blijven	nog	even	in	de	stad,	en	gaan	naar	de	grote	
markt	die	heraangelegd	is,	opvallend	zijn	de	rij	huizen	
aan	de	 linkerkant	die	 een	homogeen	geheel	 vormen.	
Aan	 de	 gevel	 van	 het	 postkantoor	 (het	 voormalige	
stadhuis)	 hangen	 twee	 herdenkingsplaten	 ,	 één	 met	
de	namen	van	de	gesneuvelde	 soldaten	uit	de	eerste	
wereldoorlog	 en	 het	 andere	 ter	 herinnering	 aan	 de	
drie	 weerstanders	 Fretin	 Arthur,	 Hainaut	 Charles	 en	
Marong	Amoré	die	 op	 3	 september	 1944	 en	 dag	 van	
de	bevrijding	door	de	vijand	zijn	gedood!	
	
Op	de	hoek	van	de	grote	markt	
en	 de	 Dubuissonstraat	 schuin	
over	 de	 post	 staat	 de	
meesterwoning	 van	 François-
Joseph	Dubuisson	 (1726-1803)	
kousen	fabrikant	en	handelaar,	
het	 huis	 (1777)	 is	 in	
rococostijl	 gebouwd	 en	 de	 façade	 en	 dak	 zijn	
geklasseerd	 in	 1972.	 Onlangs	 hebben	 ze	 het	 huis	
gerenoveerd	 en	 te	 koop	 gezet,	 helaas	 is	 er	 lelijk	
huisgehouden	in	de	tuin.		

Nog	 op	 de	 grote	 markt	
staat	 de	 voormalige	
nationale	 bank	 (1913),	
onze	 notaris	 was	 er	
gehuisvest	 maar	 is	
ondertussen	 verhuisd.	
Het	 notariaat	 van	 de	
verkoper	bevindt	zich	op	
de	 boulevard	Léopold	 III	
waar	 het	 beeld	 van	
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stapels	dossiers	op	de	balie	en	de	lessenaars	met	twee	
oudere	 klerken	 uit	 het	 tijdperk	 van	 de	 stofjassen	 er	
achter	 verstopt,	 me	 zal	 bijblijven,	 ook	 het	 aparte	
bureel	 van	 de	 jonkman-notaris	 waar	 meubilair	 en	
ingemaakte	kasten	uit	hetzelfde	hout	waren	en	tevens	
volgestouwd	met	akten	en	classeurs..	door	het	venster	
zagen	 we	 zijn	 oude	 moeder	 tuinieren	 in	 het	
bloemenperk…	

	
In	de	Koningin	Astridstraat	
9		richting	station	ziet	men	
aan	 de	 linkerkant	 het	
château	 Dapsens	 of	 hotel	
de	 maître	 Simon	 of	
château	 Simon;	 vanwege	
de	 verschillende	

benamingen	 twijfelde	 ik	 of	 het	 wel	 over	 één	 en	
hetzelfde	 kasteel	 ging.	 Deze	 meesterwoning	 werd	
gebouwd	voor	de	 industrieel	Paul	Simon-Piret,	op	de	
gevel	zijn	het	bouwjaar	1906	en	de	initialen	SP	nog	te	
zien.	 Achter	 de	 woning	 ligt	 een	 ommuurd	 park.	 De	
witte	baksteen	valt	op	
en	wordt	onderbroken	
door	banden	van	kalk-	
en	 zandsteen.	 Vele	
details	 refereren	 naar	
de	 geometrische	 art	
nouveau	 zoals	 de	
zonnewering	
achteraan.	 Heden	 ten	
dage	 is	 de	
meesterwoning	een	meisjesinternaat.		
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Ernaast	 staat	 	 huis	
Léon	 Pavot,	 gebouwd	
in	 1899	 en	 ontworpen	
door	 hemzelf,	 de	 man	
van	 de	 verschillende	
realisaties	 in	Prwlz	o.a.	
de	 kiosk	 en	 de	
omheining	 van	 de	

wasplaats	Dubuisson-Copin.	
Rechtdoor	in	de	rue	Reine	Astrid	(str)	en	we	botsen	op	
het	 pronkstation	 van	 Prwlz	 (1899)	 dat	 in	 Vlaamse	
renaissancestijl	 is	 opgetrokken	 en	 geklasseerd	 in	
1982.	Hier	 liep	 ooit	 de	 Frans-Belgische	 spoorlijn	 die	
passagiers	 (vooral	 mijnwerkers)	 uit	 Prwlz	 (Be)	 en	
omstreken	naar	Vieux-Condé		Anzin	(Fr)	bracht	om	er	
te	werken,	 deze	 verbinding	 kwam	 in	 1874	 tot	 stand	
maar	al	 in	1863	waren	er	plannen	om	deze	grenslijn	
aan	 te	 leggen.	 Op	 Belgisch	 grondgebied	 wordt	 het	
traject	door	de	Belgische	staat	(SNCB)	uitgebaat,	aan	
Franse	 kant	 door	 de	mijncompagnie,	 in	 1963	wordt	
de	 passagierslijn	 opgedoekt	 en	 in	 1975	 	 de	
goederenlijn	wegens	de	sluiting	van	de	mijn	en	het	is	
gedaan	met	lijn	92!		
	
In	het	station	was	er	
een	volledige	vleugel	
voorbehouden	 voor	
de	 douane	 in	 de	
gloriedagen	 van	 het	
industriële	verleden.	
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Wat	 verder	 op	 de	 hoek	
met	 de	Franse	 straat	 (rue	
des	 Français)	 en	 de	
Strijdersstraat	 (rue	
Bataille)	 staat	 een	 huis	 in	
is	 het	 pakketbootstijl	 of	
art	 deco?..	 Ze	 hebben	 het	
wat	 opgelapt	 met	 nieuwe	
ramen	 maar	 verder	 niets	

en	het	staat	al	meer	dan	een	jaar	te	koop	met	verdere	
aftakeling	als	gevolg,	jammer…	
We	 volgen	 de	 Fransestraat	 tot	 de	 Roucourtstraat	 en	
nemen	de	eerst	volgende	rechtse	afslag	en	zijn	in	rue	
de	 la	 Ferté	 (de	 vruchtbaarheidsstraat?)	 helaas	 heeft	
de	 bouwmaffia	 aan	 de	 rechterkant	 lelijk	 huis	
gehouden,	 eens	 er	 voorbij	 komen	 we	 aan	 een	
prachtige	 villa	 (1925)	 in	 pakketbootstijl;	 deze	
modernistische	
architectuur	 uit	 het	
interbellum	toont	in	zijn	
gestroomlijnde	
esthetiek	 afgeronde	
vormen,	 patrijspoorten,	
vlaggenmasten	 en	
relingen.		
	
We	 kunnen	 de	 rue	 de	 la	 Ferté	 verder	 gaan	 en	 links	
blijven	 en	 ofwel	 binnendoor	 langs	 het	 uitgestrekt	
domein	 van	 château	 Petit	 en	 terug	 links	 de	 rue	 de	
Chaufours	 tot	 aan	 de	 St.Quintenkerk,	 l’église	 St	
Quentin.	 Tijdens	 het	 Ancien	 Régime*	 onderging	 het	
gebouw	diverse	veranderingen	en	uitbreidingen	waar	
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de	 belangrijkste	 in	
1840	 plaats	 vonden.	
Gedateerd	1611	is	de	
toren	op	drie	niveaus	
opgebouwd	 met	 de	
lokale	 zandsteen.	 Op	
de	 gevel	 zijn	 4	
ornamenten	 met	 o.a.	
de	 wapenschilden	
van	 Egmont	 en	

Berlaymont	 	 de	 Heren	 van	 Péruwelz	 tijdens	 de	 17e	
eeuw.	Een	uitbreiding	van	het	koor	kwam	er	in	1723	
en	 van	 het	 schip	 in	 1730.	 Door	 de	 toenemende	
populatie	wordt	het	gebouw	in	1840	uitgebreid	naar	
het	 oosten.	 De	 oude	 toren	 wordt	 verstevigd	 door	
schoormuren	 en	 samengevoegd	 met	 een	 portaal	
bestaande	uit	4	ionische	kolommen	van	blauwe	steen	
uit	Maffle,	 het	 driehoekig	 fronton	 erboven	 toont	 een	
reliëf	 met	 de	 heilige	 Drievuldigheid	 erop	 afgebeeld.	
Wij	waren	aangenaam	verrast	door	deze	kerk	en	het	
is	de	moeite	om	binnen	te	kijken.		
	
De	boulevards	
Te	 beginnen	 bij	 de	
école	 communale	
(1935)	 op	 de	
boulevard	 LéopoldIII	
de	 school	 werd	 in	 art	
deco	 stijl	 ontworpen	
door	 Fernez	 L	 (een	
lokale	architect?).	
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Boulevard	 Léopold	 III,	 met	 voorbij	 het	 rond	 punt		
avenue	 de	 la	 Basilique	 (Bonsecours),	 het	 is	 dé	 laan	
waar	 de	 rijke	 industriëlen	 van	 weleer	 hun	 optrekje	
laten	 bouwen.	 Enkele	 springen	 werkelijk	 in	 het	 oog	
zoals	 de	 Roserai	 op	 nr	 58;	
leerhandelaar/huidenvetter	 Edmond	 Baugnies	
verwerft	een	domein	van	3	hectaren	aan	de	toen	nog	
rue	de	la	Drève	(nu	
blvd	 Léopold	 III).	
Baugnies	 schrijft	
een	 wedstrijd	 uit	
voor	 het	
gevelontwerp	 van	
de	Roserai	en	deze	
van	 Emile	 Van	
Nooten,	
ateliermeester	 van	
Paul	 Hankar*,	
wordt	gekozen.		De	beschrijving	van	het	kasteelhuis	is	
te	 vinden	 in	 het	 boek	 Tournai	 et	 Wallonie	 Picardie:	
guide	d’architecture	moderne	et	contemporaine.	
De	Roserai	 wordt	 omgeven	 door	 een	 landschapstuin	
met	 vijver	 fontein	 en	 rotstuin,	 er	 worden	 nieuwe	
materialen	gebruikt	(gewapend	beton..)	‘exotiek’	is	de	
trend	 in	 die	 tijd,	 er	 zijn	 tulpenbomen	 een	 veder-
esdoorn	 een	 sequoia-dendron	 een	 giganteum	
(mamoetboom)	 en	 variëteiten	 komend	 uit	 de	
kolonies.	
Het	 landhuis	 wordt	 tijdens	 de	 oorlog	 bezet	 door	 de	
Duitse	kommendatur,	na	de	oorlog	koopt	de	staat	het	
op	 en	 sinds	 1996	 bevindt	 zich	 er	 het:	 Centre	 de	
dépaysement	et	de	plein	air	de	 la	Fédération	Wallonie	
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Bruxelles.	 Momenteel	 hangt	 er	 een	 plakkaat	 met	 de	
volgende	 gegevens:	Ministère	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	
recherche	scientifique	CHATEAU	LA	ROSERAIE	 	Centre	
Pédagogique	de	la	Communauté	Française	
	
Nog	 op	 de	 Léopold	 III	 laan	 bevindt	 zich	 de	
meesterwoning	 (1908)	 van	 de	 familie	 Marlot,	 de	
eclectische*	 stijl	 wordt	 hier	 aan	 tal	 van	

meesterwoningen	
toegeschreven	

zoals	 ook	 hier	 het	
geval	 is,	ze	hadden	
ook	 allemaal	 ‘un	
jardin	 paysager’	
landschapstuinen	

zo	 groot	 als	
parken!	
	

	
Dit	nog	over	Péruwelz:	-	de	bronnen*	
Twee	van	de	 acht	 bronnen	worden	 tweemaandelijks	
gecontroleerd	op	de	drinkbaarheid	en	jaarlijks	wordt	
er	een	uitgebreide	controle	gedaan.	

- Lavoir	 Dubuisson-Copin:	 stadspark	 -
DRINKBAAR	

- Fontaine	Simon:	stadspark	
- Fontaine	Jaunay-Clan:	rue	Castiau	straat	bij	de	

pompiers	DRINKBAAR	
- Fontaine	de	la	Ferté:	er	wordt	enkel	gezegd	dat	

ze	even	oud	is	als	het	oud	kasteel		
- Fontaine	du	Flassart:	petit	place	
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- Fontaine	du	Maréchal:	 bevind	zich	 in	de	hoek	
van	een	koer	op	het	domein	Castiau,	aan	de	rue	
Castiau	straat	(voorbij	de	school	St	Charles)	ze	
werd	ook	‘Fontein	of	bron	Magritte’	‘Fontein	of	
bron	van	de	vier		grijze	stenen’	genoemd.	

- Fonaine	Tanchou:	de	bron	ooit	bekend	om	zijn	
helende	 kracht	 en	werd	 gevoed	 door	 de	Rieu	
de	Cerfontaine		

- Fontaine	 	 de	 Verquesies:	 bevindt	 zich	 in	 het	
gehucht	 Verquesies,	 rue	 de	 la	 Ferté	 verder	
chemin	 de	 Wiers	 en	 dan	 één	 van	 de	 straten	
rechts	is	de	rue	Verquesies	maar	waar	de	bron	
zich	precies	bevindt	staat	niet	beschreven.	

- 	
De	molen	Cerfontaine	in	Péruwelz	
Op	 het	 	 internet	 stuitte	 ik	 op	 een	 tekst	 van	 een	

Antwerpse	
professor	 over	
een	 hoofdstuk	
uit	 het	 boek	
Hoe	 alles	 hier	
verandert	 van	
Antjie	Krog	dat	
onder	 andere	
over	 de	

watermolen	
Cerfontaine	 in	
Prwlz	 zou	
gaan.	 Het	

artikel	 ‘De	 krekel,	 de	 mier	 ‘	 over	 Antjie	 Krog	 is	 te	
vinden	 op	 de	 website	 Voertaal	 (Afrikaans,	
Nederlands,	gewoon	voor	iedereen,	zie	websites).	
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Het	kasteel	of	le	manoir	de	Cerfontaine	
Er	werd	niets	gevonden	over	de	geschiedenis	van	het	
kasteel	momenteel	 is	 het	 een	 instituut	 voor	mentaal	
gehandicapten.	 De	
website	 spreekt	 over	
“personnes	présentant	
une	déficience	légère	à	
modérée	 associée,	 ou	
noué	 à	 un	 handicap	
psychique.	
	
	
Crossage	(à	l’tonne)	
Vrij	 vertaald	 ‘de	 kruising’	 behoort	 tot	 de	 regionale	
folklore	 en	 leunt	 dicht	 bij	 Kolf	 of	 Colf	 een	
middeleeuws	 spel	 met	 een	 stok	 en	 het	 zou	 de	
voorloper	van	de	golf	zijn.	De	crossage	à	l’tonne	vindt	
plaats	 op	 Aswoensdag	 die	 in	 christelijke	 kringen	 de	
vasten	inluidt	maar	voor	de	crossagisten	is	het	eerder	
de	aftrap	van	feesten	en	drinken.	Het	spelterrein	is	de	
openbare	weg	die	voor	de	gelegenheid	wordt	afgezet;	
de	crossage	à	tonne	bestaat	erin	om	een	chôlette	(een	
houten	 bal	 of	 schijf)	 met	 een	 rabot	 (kolf	 of	 stok,	
meestal	zelf	gemaakt)	tegen	een	biervat	te	slagen	die	
voor	 de	 deelnemende	 cafés	 staat,	 als	 het	 vat	 wordt	
geraakt	volgt	er	een	tourné	général!		

	
La	balade	nocturne	du	«	casseu	d’quinquet	»	
De	nachtelijke	wandeling	van	de	El’Casseu	d’Quinquets	
staat	volledig	in	het	Ch’ti	op	Wikipedia	beschreven	en	
onmogelijk	 te	begrijpen,	 	de	uitleg	die	volgt	komt	uit	
een	artikel	van	Le	Soir	(16FEB2000):		
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In	 de	 19e	 eeuw	 had	 de	 Péruwelze	 bourgeoisie	 de	
gewoonte	 om	 hun	 verveling	 uit	 te	 werken	 op	 de	
armoezaaiers	 van	 de	 naburige	 dorpen,	 eens	 het	
kattenkwaad	 voltooid	 verzekerden	 de	 rijkaards’	 hun	
straffeloosheid	 	 door	 de	 straatlantaarns	 kapot	 te	
gooien	en	zo	ongezien	in	de	duisternis	te	verdwijnen,	
deze	 modus	 operandi	 gaf	 hun	 de	 naam	 «	casseu	
d’quinquet	»	 (vrij	 vertaald	 ..	 olielamp-brekers)	 en	
onder	 deze	 titel	 wordt	 er	 jaarlijks	 op	 zaterdag	 na	
Aswoensdag	een	nachtelijke	wandeling	georganiseerd	
met	 telkens	 een	 thema	 uit	 de	 rijke	 geschiedenis	 van	
de	provinciestad.		
	
Ch’ti	
Volgens	 de	 notaris	 van	 de	 verkoper	 zouden	 ze	 in	
Prwlz	 nog	 het	 Ch’ti	 spreken,	 één	 keer	 heb	 ik	 het	
gehoord	 in	 de	 Ouvriers	 de	 cœur,	 een	
tweedehandswinkel,	waar	 twee	 oudere	 dames	 in	 dit	
vreemde	dialect	bezig	waren.		
	
Enkele	schoenenmakers,	leerbewerkers	
-Chaussures	 l’Etoile:	 onderneming	 Louis	 Donnez	 te	
Wiers	opgericht	in	1908	en	gesloten	in	1952	
-Chaussures	 d’Autreppe	 ‘Le	 Gland	 d’Or’	 (de	 Gouden	
Eikel?)		te	Wiers	opgericht	in	1936	
-Chaussures	EXCELLA	:	vennootschap	Donnez-Coupez	
en	Co	‘La	solide’	opgericht	in	1919	en	gesloten	in	1951	
-Chaussures	 Biscop	 te	 Wiers:	 opgericht	 in	 1880	 en	
vereffend	in	1946	
-Usine	 de	 chaussures	 Debay	 rue	 de	 la	 Loquette	
opgericht	in	1891	en	failliet	in	1956	
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-Fabrique	de	chaussures	Courtin-Destrebecq:	opgericht	
in	1900	
-Usine	Saturnin	Crunelle:	gespecialiseerd	in	schachten	
van	laarzen,	opgericht	in	1903	en	gestopt	in	1968	
-Maroquinerie	Ledoyen:	opgericht	 in	1914,	de	 fabriek	
van	Marcel	Ledoyen	sluit	de	deuren	in	1984	
-Cordonnerie	Praet:	 in	 1907	 opgericht	 te	Bonsecours,	
de	 kleinzoon	 André	 Praet	 had	 zijn	 atelier	 in	 Blvd	
Léopold	III	nr	20	tot	2000	
	
Pro	Belgica	Henegouwen	
De	vrijwilligers	van	1830	uit	Péruwelz	
In	 1905	 naar	 aanleiding	 van	 de	 75ste	 verjaardag	 van	
de	 onafhankelijkheid	 heeft	 de	 lokale	 historicus	 Léon	
Dujardin	 onderzocht	 welke	 vrijwilligers	 deel	 namen	
aan	 de	 evenementen	 van	 de	 Belgische	 revolutie	met	
de	 nauwkeurige	 hulp	 van	 Jean_Baptiste	 Demarlière	 ,	
de	 laatste	 Péruwelziense	 strijder	 van	 1830	 nog	 in	
leven	toen.	
Een	 eerste	 compagnie	 van	 71	 man	 vertrok	 op	 24	
september	 onder	 leiding	 van	 sergeant-majoor	
Napoleon	 Simon.	 Twee	 dagen	 later	 in	 Brussel	
aangekomen	 namen	 ze	 post	 aan	 de	 Schaarbeekse	
poort,	 29	 onder	 hen	 namen	 deel	 aan	 de	 strijd	 in	
Vilvoorde.	Op	10	oktober	ging	het	grootste	deel	van	de	
Péruwelziense	groep	terug	naar	huis	terwijl	23	andere	
deelnamen	aan	de	strijd	 in	Waelhem	Berchem	en	aan	
de	inname	van	Antwerpen.	
Op	 1	 november	 is	 een	 tweede	 groep	 van	 26	
vrijwilligers	vertrokken	uit	Péruwelz	naar	Antwerpen.	
Deze	compagnie	werd	uiteindelijk	gesplitst:	15	zijn	er	



	 28	

in	 Brussel	 gebleven	 terwijl	 31	 andere	 verder	 naar	
Antwerpen	trokken.		
Een	derde	en	 laatste	 lichting	Péruwelzieners	 is	op	26	
december	vertrokken.	
Enkele	 onder	 hen	 hebben	 het	 ‘Ijzeren	 Kruis’	
ontvangen	 of	 later	 het	 ‘Herdenkingskruis	 van	 de	
vrijwilligers	 van	 1830’.	 Dujardin	 heeft	 in	 totaal	 104	
namen	 kunnen	 traceren	 op	 basis	 van	 de	 lokale	
archieven	 of	 uit	 particuliere	 documenten	 en	 mede	
door	 de	 herinneringen	 van	 de	 ancien	 combattant	
Demarlière,	in	zijn	lijst	ontbreken	twee	namen,	Pierre	
Demanet	 en	 J.F.	 d’Hauregard	 die	 in	 de	
Martelarencrypte	van	Brussel	liggen.	
	
Gedicht	voor	Péruwelz-	ville	de	mot	of	stad	van	het	
woord	in	2016	
	
Naufragée	à	Péruwelz	
																																											Une	Flalonne	
																																																																					Ou	un	
																																																																																		Walmand	
	
	
					Non	
	Cosmopolite,	
																																					SHIT	
	
Oui	la	nature	s’élève	dans	la	drève	
Et	surtout	dans	des	rêves	
A-propos	du	vélo	
Où	mon	pneu	crève	
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C’est	à	dire,	il	faut	lire	
	
Péruwelz	ville	de	mots	
Mots	de	l’eau	
Mots	de	châteaux	
Mots	de	gloire	
Mots	de	l’histoire	
Mots	de	chômage	
Mots	de	l’âge	
Mots	de	l’heure	
Mots	de	bonheur	
	
Le	tour	du	mot-art	
Le	départ	(DEP-ART)	à	la	rue	de	Roucourt	
Soixante	sept	devant	le	Depinterdep	
En	jetant	un	coup	d’œil	
A	la	vitrine	du	doctrine	
Sans	un	mot,	huis-clos	
	
«	Salut	Emile	»	et	le	mot-art	s’en	vas,	vite	
Le	nez	dans	l’air	de	Péruwelz	
	
Devant	la	gare	le	mot-art	
(qui	est	tard)	
S’arrête	au	cinquante-neuf	
Hmmm,	il	y	a	un	œuf	sur	le	bœuf	
Pas	1	mais	neuf	!	
	
En	passant	du	notaire	
C’est	clair	
Soleil	dans	l’oreille	
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Le	marché	vend	
Plein	de	mots	
Sur	le	dos	du	marchand	
	
La	vie	en	orange,	sans	vidange	
Ah	ça	alors	
D’abords	
	
Pas	Jean	mais	la	fontaine..	
Non	!	Le	lavoir	Dubuisson	!	Con	!	
Vas	la	voir	les	huit	lavoirs	!	
	
Et	le	château	Petit	
(Moi	je	ne	suis	pas	grand	non	plus)	
	
La	voile	
Blanche	et	innocente	
La	vente	de	l’Anitex	
Sans	complexe	et	circonflexe	
Le	corsage	du	mariage	n’importe	quel	âge	
Tournez	la	page	
Et	oublie	ton	ex	
	
Ah	le	saint	de	Quentin	
Qui	crie	à	sept	heures	du	matin	
	
La	Roserai..	amai	
L’odeur	d’amour	
Des	roses	
Pour	toujours	
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Le	motard	n’a	jamais	mare	
De	Péruwelz	
Et	il	continue	à	travers	de	la	frontière	
En	route	jusqu’au	bout	
Autour	la	basilique	de	Bon,	oui	oui,	Secours	
Le	choix	entre	le	Paix	et	mon	Dieu,	ah	ça	
On	bouge	comme	des	rouges	là	!	
	
Le	mot-art	qui	a	un	certain	âge	
Poursuit	jusqu’au	l’Hermitage	
Dommage		
Que	le	château	n’est	pas	en	Belgique	
C’est	plus	que	chique		
C’est	en	France	!	
Et	il	tombe	en	transe	
	
Le	mot-art	bois	le	bois	
Les	arbres	
La	nature	
La	verdure	
Même	l’ordure	
	
Quelle	place	qu’il	embrasse	
Il	lit	le	paradis	
Le	rêve	de	la	drève	
Le	destin	du	moulin	
	
Comme	un	idiot	
Le	motard	a	jonglé	avec	des	mots	
L’averse	à	Envers,	et	bien	il	marche	à	l’inverse	
	
Le	perroquet	reste	à	Péruwelz	
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Le	carnaval	banal	près	du	canal	
Ça	c’est		mal	
Déguiser	en	étoile	
Elle	a	mis	sa	voile	
	
Le	motard	est	arrivé	
Sans	pré	mais	avec	des	mots	sur	son	dos	
	
Je	ne	suis	pas	le	mot-	
Pas	le	mot-art	
Je	suis	la	lettre	
Je	suis	l 
Je	suis	elle	
Je	suis	aile	
L’hirondelle	
La	syllabe	chantée	
 ll 
	
De	deel	gemeentes	van	Péruwelz	
Bonsecours	
Verder	 op	 de	
boulevards,	 deze	 van	
Leopold	III	gaat	over	in	
deze	 van	 de	 basiliek	
op	 het	 grondgebied	
van	 Bonsecours	
bedevaartsoord	 en	
deelgemeente	 van	
Prwlz	 :	Hôtel	de	maître	
Duez	 of	 kasteel	 Duez	
(1850)	behoorde	 tot	 de	 gelijknamige	 familie	 die	 een	
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wolspinnerij	had	aan	de	grote	markt	van	Prwlz.	en	dat	
sinds	 1836	 tot	 het	 faillissement	 in	 1990.	 Als	 ik	 het	
goed	 begrijp	 werd	 eerst	 het	 park	 van	 de	
meesterwoning	ontworpen	door	Louis	Fuchs	(zie	park	
château	Petit)	 het	was	 de	wens	 van	 de	 eigenaar	 om	
een	vijver	te	 laten	creëren	met	een	waterval	en	grot,	
er	 werd	 ook	 een	 bomenperspectief	 aangelegd	 vol	
zeldzame	 exemplaren.	 De	 bouw	 van	 het	 kasteel	
duurde	zes	jaar	en	was	voltooid	in	1895.		
Aan	 het	 rond	 punt	 ligt	 de	 jaren	 60	 villa	 Brackman	
(naar	 de	 naam	 van	 de	 architect)	 in	 de	 lijn	 van		
functionele	 beweging	 ontsproten	 uit	 de	
wereldtentoonstelling	van	1958.		
Villa	 Jacqueline	 (ca.1925,	 architect	 onbekend)	 naast	
de	 Delhaize	 is	 een	 voorbeeld	 van	 de	
expressionistische	 architectuur	 van	 tussen	 de	 twee	
wereldoorlogen,	 de	 esthetiek	 van	 de	 gevel	 werd	
beïnvloed	 door	 de	 Amsterdamse	 school	 alsook	 door	
de	 art	 déco.	 Tegenover	 ligt	 de	 villa	Mado	 eveneens	
rond	 1925	 gebouwd	 en	 ook	 hier	 is	 de	 architect	
onbekend	 en	 ook	 dit	 is	 een	 art	 déco	 parel.	 (verdere	
uitleg	is	te	vinden	in	de	architectuurgids	van	Doornik	
en	 Picardisch	Wallonie,	 zie	 verwijzing	 bij	 de	 Roserai	
blz.22)	
	
Bedevaart	Bonsecours	pèlerinage	
Maar	wat	natuurlijk	het	meest	opvalt	is	de	basiliek	op	
aan	het	einde	van	de	gelijknamige	avenue:	waar	in	de	
middeleeuwen	 een	 eik	 stond	 op	 de	 grens	 tussen	
Péruwelz	 en	 Condé	 (Frankrijk)	 staat	 nu	 de	 ‘Basiliek	
van	Onze-Lieve-Vrouw	van	Goede	Bijstand’.	Volgens	de	
overlevering	zou	de	pest	daar	gestopt	zijn	en	als	dank	



	 34	

voor	 dit	
middeleeuwse	
mirakel	 werd	
een	beeld	van	de	
Maagd	 Maria	
gehouwen	 uit	
een	 tak	 van	 de	
bewuste	 grens-
eik	en	aanbeden	
door	 talloze	
bedevaarders.		
Eerst	 wordt	 een	 kapel	 gebouwd	 en	 in	 1892	 een	
basiliek	 waar	 talrijke	 bedevaarders	 hun	 ex	 voto’s	
achter	laten,	in	het	koor	van	het	achthoekig	heiligdom	
hangt	 de	Maagd	Maria:	 het	 aanbeden	beeld.	Maar	 er	
bestaat	 nog	 een	 uitleg	 over	 het	 bedevaartsoord:	 de	
mondelinge	overlevering	heeft	 het	 over	 een	persoon	
die	een	beeld	van	OLVrouw	aan	de	stam	van	een	oude	
eik	 hangt,	 de	 eik	 staat	 tussen	 twee	 bossen	 dit	 van	
Bonsecours	en	dit	van	Condé.	De	plaats	werd	bezocht	
door	 mensen	 die	 verlost	 wilden	 worden	 van	 hun	
zorgen.	 In	 de	 16e	 eeuw	waren	 er	 spanningen	 tussen	
katholieken	 en	 protestanten	 onder	 het	 Spaans	
bewind,	 er	 komen	 meer	 en	 meer	 kapelletjes	 in	 het	
landschap,	om	te	vermijden	dat	de	eik	met	het	beeld	
een	 cultplaats	 wordt	 besluit	 de	 lokale	 priester	 een	
bidkapel	(oratorium)	op	te	richten	in	1606.	Tijdens	de	
religieuze	 oorlogen	wordt	 de	 streek	 jaren	 geteisterd	
door	 hongersnood	 plunderingen	 en	 epidemieën,	 de	
inwoners	zoeken	bescherming	bij	de	maagd	Maria	en	
er	 worden	 processies	 georganiseerd	 om	 Prwlz	 te	
beschermen	 tegen	 ziektes,	 een	 10-tal	 aangrenzende	
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parochies	organiseren	ook	optochten.	 In	1636	woedt	
een	 epidemie	 in	 de	 streek	 en	 de	 Péruwelziens	 die	
ervan	 gespaard	 blijven	 trekken	 naar	 het	 oratorium	
om	 hun	 dankbaarheid	 te	 tonen,	 het	 volgende	 jaar	
bouwen	ze	een	kapel	waar	de	eerste	steen	nog	steeds	
te	zien	is	op	het	kerkhof	van	Prwlz.	In	1638	telt	men	al	
8000	 pelgrims	 op	 het	 feest	 van	 St.Michel	 in	
september.	 Tien	 jaar	 later	 is	 er	 terug	 een	
pestepidemie	 en	weer	wordt	 de	 hulp	 van	 de	Heilige	
Maagd	 ingeroepen!	 Ondanks	 hun	 contact	 met	 de	
zieken	 blijven	 de	 verzorgers	 en	 inwoners	 gespaard	
van	de	zieke!	Bonsecours	 telt	meer	en	meer	pelgrims	
en	dat	tot	in	de	20ste	eeuw!		
In	de	 tweede	helft	van	de	20ste	eeuw	 is	er	een	ander	
soort	 van	 bedevaart,	 deze	 naar	 de	 reus	 van	
Bonsecours,	 34	 jaar	 na	 zijn	 dood	 bloklettert	 het	
Nieuwsblad	 in	 2010:	 Toerisme	 in	 Bon-Secours	 stierf	
samen	 met	 de	 reus,	 het	 artikel	 heeft	 het	 over	 de	
talrijke	West-Vlamingen	 die	 toen	 naar	 ‘le	 géant’	 van	
Bonsecours	 kwamen	 kijken	 en	 de	 daarmee	 gepaard	
gaande	commerce.		
Fernand	 Bachelard	 (1922-1976)	 als	 kleinste	 van	 de	
communiekanten	 (en	 zo	 zijn	 naam	 krijgt	 van	 ‘petit	
Fernand’)	 groeit	 tijdens	 zijn	 adolescentie	 uit	 tot	 een	
reus,	hij	wordt	2m35	en	weegt	225kg.	Eerst	wordt	hij	
catcher	onder	het	pseudoniem	Atlas	maar	moet	deze	
carrière	stoppen	van	de	federatie	wegens	zijn	grootte	
en	gewicht.	In	de	casino	van	Cannes	doet	hij	mee	aan	
een	 show	en	het	 blijkt	 de	 start	 van	 een	 tv-loopbaan,	
met	 zichzelf	 als	 attractie	 bezoekt	 hij	 zo’n	 30	 tal	
landen.	 Uiteindelijk	 keert	 hij	 terug	 naar	 Prwlz	meer	
bepaald	naar	Bonsecours	waar	zijn	moeder	het	café	Le	
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Géant	Atlas	exploiteert.	Op	zijn	vijftigste,	6	jaar	na	de	
dood	van	zijn	moeder,	 treedt	hij	 in	het	huwelijk	met	
Renée	 Colin	 maar	 het	 geluk	 is	 van	 korte	 duur	 want	
vier	jaar	later	sterft	hij,	Café	Atlas	wordt	verschillende	
keren	overgenomen	 tot	het	definitief	wordt	 gesloten	
enkele	jaren	geleden.	
Op	 het	 plein	 heb	 je	 ook	 café-restaurant-hotel	 La	
Cornette	 een	 unieke	 plek	 om	 te	 eten	 te	 drinken	 te	
logeren	 maar	 ook	 hier	 moet	 het	 etablissement	 zijn	
deuren	 sluiten	 omdat	 het	 niet	 voldoet	 aan	 de	
brandveiligheid,	jammer!		
De	oude	grenspaal	met	Frankrijk	staat	pal	achter	het	
strategisch	 gelegen	 gokkantoor	 Ladbrokers	 om	 de	
buren	 de	 “kans”	 te	 geven.	Maar	 niet	 te	 vergeten	 dat	
we	rondjes	draaien	op	de	Place	Jean	Absil,	Jean	Nicolas	
Joseph	 Absil	 (°1893	 Bonsecours-+1974	 Uccle)	 is	 een	
componist	 en	 muziekleraar,	 als	 zoon	 van	 de	 koster	
van	 de	 basiliek	 heeft	 hij	 al	 vroeg	 met	 muziek	 te	
maken.	 Als	 kind	 wordt	 hij	 koorknaap,	 krijgt	 op	 zijn	
17de	 notenleer	 van	 zijn	 vader	 en	wat	 later	 speelt	 hij	
bugel	 bij	 de	 plaatselijke	 fanfare,	 hij	 krijgt	 onderricht	
in	 de	 Sint-Gregoriusschool	 te	 Doornik	 en	 vervolgens	
wordt	 hij	 organist	 in	 de	 basiliek	 van	Bonsecours.	 Op	
zijn	21ste	gaat	hij	naar	het	Koninklijke	Conservatorium	
in	 Brussel	 waar	 hij	 les	 krijgt	 van	 o.a.	 Paul	 Gilson,	 in	
1938	 is	 het	 eerste	 verplichte	 werk	 op	 de	 Koningin	
Elisabethwedstrijd	 van	 zijn	 hand,	 er	 valt	 veel	 te	
vertellen	over	deze	 fascinerende	 figuur	waar	wij	aan	
de	 andere	 kant	 van	 de	 taalgrens	 omzeggens	 niets	
vanaf	weten.	
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Bury	
Kasteel		Bitremont			
Het	griezelig	kasteel	van	Bitremont	(Bury)	uit	de	13de	
eeuw	 is	 een	 ruïne	 geworden	 en	 ligt	 achter	 een	
autostrade-parking.	 Sinds	 de	 middeleeuwen	 wordt	
het	 de	 ‘Wolfsvilla’	 genoemd	 Villa	 du	 Loup	 vanwege	
zijn	 vele	 geheimen,	 maar	 sinds	 1851	 is	 het	 oord	
berucht	wegens	 de	 allereerste	moord	 gepleegd	 door	
toedoen	van	NICOTINE!		
	
Jonkheer	Alfred	Julien	Gabriel	Gérard	Hippolyte	Visart	
de	Bocarmé	geboren	te	Weltevreden,	Java		(14.6.1818)	
en	zoon	van	graaf	Julien	Visart	de	Bury	et	de	Bocarmé,	
had	enorme	schulden	en	azend	op	het	fortuin	van	zijn	
schoonbroer	 Gustave	 Fougnies	 bracht	 hij	 deze	 om	
door	middel	van	nicotine.	
	
	Hoewel	 hij	 nooit	
bekentenissen	
aflegt	 wordt	 hij	
ter	 dood	
veroordeeld,	 hij	
staat	 in	 Mons	
terecht	 en	 wordt	
gedood	 door	
middel	 van	 de	
guillotine	 op	
19.7.1851.	 De	
zaak	 bracht	 veel	
beroering	ook	 internationaal	en	er	zijn	verschillende	
boeken	over	geschreven.	
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Bury	
Kasteel	Courrière	
Het	 kasteel	 is	 in	 1840	
opgetrokken	 door	 Ferdinand	
Charles,	 graaf	 	 Visart	 de	
Bocarmé.	Nadien	gaat	komt	de	
woning	 in	 handen	 van	 de	
familie	 Jouret	 nog	 later	 koopt	
luitenant	 Boël	 het	 in	 1926	
maar	 hij	 woont	 er	 niet.	
Generaal	 Lory	 resideert	 tot	 1950.	 Een	 beukendreef	
leidt	tot	het	kasteel	dat	omgeven	is	door	een	park	met	
orangerie.	De	kasteelhoeve	behoort	ondertussen	niet	
meer	bij	het	originele	lot.	
Nog	 een	 bijzonderheid:	 het	 salon	 diende	 als	
mortuarium	voor	de	verzetsman	Emile	Baijot	gedood	
te	Bury	op	de	dag	van	de	bevrijding.	
	
Roucourt	
Kasteel	Boël	

In	 1901	 laat	 Louis	
Marlier	 dit	 kasteel	
bouwen	 voor	 zijn	
enigste	 kind	 en	
dochter	 die	 is	
gehuwd	met	de	zoon	
van	 generaal	 Boël	
die	 van	 rijke	
industriëlen	 afstamt.	
Het	 kasteel	 is	 in	

twee	 fazen	 gebouwd	 en	 op	 middeleeuwse	 vormen	
gebaseerd	(neogotiek).	
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Roucourt	
Kasteel	Arondeau	
De	 graven	 gravinnen	 hertogen	 hertoginnen	 prinsen	
en	prinsessen,	 kortom	de	 adel	 liep	 elkander	 voor	de	
voeten	 hier,	 en	 bij	 dit	 kasteel	 was	 het	 niet	 anders:	
gelegen	 in	 een	moerasachtige	gebied	was	dit	 verblijf	
meerdere	 eeuwen	 in	 handen	 van	 de	 burggraven	 de	
Blois,	 heer	 van	 Arondeau.	 In	 1675	 krijgt	 Antoine	 de	
Blois	 de	 opdracht	 van	 de	 koning	 van	 Frankrijk	
Lodewijk	 XIV	 om	 de	 Heerlijkheid	 Arondeau	 tot	
burggraafschap	 om	 te	 vormen	 en	 krijgt	 de	 titel	
‘burggraaf’	overdraagbaar	bij	eerstgeboorte.	
	
	Het	 kasteel,	 eclectische	 stijl	 van	 eind	 19de	 eeuw,	 is	
omgeven	 door	 water	 en	 beschikt	 over	 een	 wijds	
terrein	 aan	 de	
achterzijde.	 De	
aangebouwde	
wintertuin,	
een	soort	serre	
type	 1900,	
balanceert	
over	de	vijver.	
	
	
	
	
	
De	molen	Arondeau	
De	 watermolen	 was	 de	 onderduikplaats	 van	 het	
verzet	tijdens	de	tweede	wereldoorlog.	
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Roucourt	
Sint-Gorikskerk	(église	Saint-Géry)	
Er	 bestaan	 verschillende	 hypothesen	 over	 de	
oorsprong	van	deze	kerk;	de	oudste	gaat	terug	tot	de	
tijd	 van	 de	Merovingers	waar	men	 op	 deze	 plek	 een	
oratorium	 zou	 gebouwd	 hebben,	 verschillende	
overleveringen	rapporteren	de	aanwezigheid	van	Sint	
Gorik	 (Saint	 Géry	 540-619)	 	 bisschop	 van	 Kamerijk		
(Cambrai)	 In	 de	 deelgemeente	 Bury	doet	 de	 fontein	
Saint	 Géry	 aan	 zijn	 aanwezigheid	 herinneren	 in	 zijn	
strijd	 tegen	 heidense	 praktijken.	 Een	 andere	
hypothese	 is	 de	 bouw	 van	 de	 kerk	 gewijd	 aan	 de	
heilige	Gorik	 door	Gérard	de	Roussillon*	rond	850	na	
de	vernielingen	van	de	Vikingen.	
Het	geheel	houdt	steek,	het	is	best	mogelijk	dat	er	een	
Merovingisch	
bidhuis	 was	 op	 de	
gallo-romeinse	 site.	
Het	bestaan	van	een	
kapel	 bij	 het	 bezoek	
van	 paus	 Etienne	 II	
naar	 de	 Gaule*	 in	
754,	 is	 dus	
hoogstwaarschijnlijk
.		
Ook	 al	 is	 de	 kerk	
verschillende	 keren	
gerestaureerd	toch	blijft	ze	dit	oude	aspect	behouden,	
massief	en	gedrongen	bevindt	het	gebouw	zich	op	een	
hoogte		van	47	m.		
Over	 de	 eeuwen	 heen	 heeft	 de	 kerk	 verschillende	
ingrepen	gekregen:		
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1612:	de	constructie	van	de	torenspits	
1741:	 ingrepen	 in	 het	 stomphoekige	 koor	 en	 de	
zijbeuken	
1926:	 volledige	 restauratie	 in	 romaanse	 stijl	 na	 de	
bombardementen	van	1918	
In	 1936	 is	 de	 kerk	 geklasseerd	 als	 historisch	
monument	
De	heilige	Adriaan	en	Roucourt	
De	heilige	wordt	 er	 sinds	meerdere	eeuwen	gevierd,	
er	 wordt	 een	 noveen	 aan	 hem	 gewijd	 op	 de	 zondag	
het	 dichts	 bij	 8	 september	 (de	 datum	 van	 de	
overdracht	 van	 de	Byzantijnse	 	 relieken	 naar	Rome).	
Volgens	 de	 traditie	 waren	 er	 dan	 talrijke	 klerikalen	
aanwezig	in	de	kerk	van	Roucourt	waar	 	relieken	van	
Sint-Adriaan	 werden	 bewaard	 die	 later	 tijdens	 een	
periode	van	onzekerheid	zijn		gestolen.	
Sint	Adriaan	
Volgens	 de	 legende	 was	 Adrianus	 officier	 in	 het	
Romeinse	 leger	 van	 keizer	 Galerius.	 Hij	 moest	 23	
christenen	 vervolgen,	 maar	 werd	 door	 hun	
standvastigheid	 zelf	 bekeerd.	 Daarop	werd	 Adrianus	
gemarteld.	 Zijn	 benen	werden	 op	 een	 aambeeld	met	
een	 ijzeren	 stang	vermorzeld	en	zijn	hand	werd	met	
een	bijl	afgehakt.	Zijn	echtgenote,	de	heilige	Nathalia,	
ondersteunde	 hem	 tijdens	 de	 martelingen.	 In	
verhalen	 wordt	 beschreven	 dat	 hij	 na	 zijn	 dood	
verscheen	aan	 zijn	vrouw	en	haar	 schip	beschermde	
tijdens	een	storm.	(wikipedia)	
De	 relieken	 werden	 van	 Constantinopel	 naar	 Rome	
overgebracht	 en	 vandaar	 naar	 de	 berg	 Odard	 (de	
plaats	 is	 niet	 gekend)	 en	 vervolgens	 naar	Raulicourt	
of	Roucourt.	
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Men	 vereerde	 de	 heilige	 als	 bescherming	 tegen	 de	
pest,	of	om	geen	huidziekten	op	te	doen,	of	tegen	een	
plotse	 dood.	 Tegenwoordig	 gelden	 de	 smeekbeden	
ook	om	geestesziekte	te	vermijden,		of	voor	een	goed	
huwelijk	of	voor	een	goede	reis.		
Volgens	de	traditie	
Jacques	 de	 Guise	 (1340-1399)*	 rapporteert	 dat	 de	
kerk	 van	 Roucourt	 werd	 opgericht	 door	 Gérard	 de	
Roussillion*	 en	 deze	 zou	 de	 relieken	 van	 de	 heilige	
Adriaan	 door	 toedoen	 van	 paus	 Johannes	 VIII	 (872-
882)	 hebben	 bekomen.	 Helaas	 zijn	 de	manuscripten	
van	de	overdracht	verloren	gegaan.	
Maar	 wat	 wel	 voldoende	 bewezen	 is	 zijn	 de	 talrijke	
heiligen	 relieken	 die	 in	 de	 8e	 en	 9de	 eeuw	 naar	 de	
Gaule	zijn	overgebracht.	alsmede	deze	naar	Roucourt	
in	de		vroege	Middeleeuwen.		
Diefstal	
Tijdens	 een	 oorlogsperiode	 verborgen	 twee	
kanunniken	de	relieken	in	een	gat	gegraven	onder	het	
altaar,	 het	 geheim	 werd	 ontdekt	 door	 een	 zekere	
Eubaldus	 die	 de	 relieken	 stal	 om	 ze	 te	 verkopen.	
Tijdens	de	vlucht	 verloor	hij	 een	knekel	op	de	grens	
met	Péruwelz,	op	 deze	 plaats	 stond	 lang	 een	 ijzeren	
kruis	aangeduid	als	 ‘croix	de	St.Adrien’	 In	1611	werd	
het	been	ingebracht	in	de	arm-relikwie.	
Aangekomen	in	Geraardsbergen	trachtte	Eubaldus		de	
beenderen	 aan	 de	monniken	 te	 verkopen	 en	 daarna	
aan	het	stadsbestuur,	blijkbaar	is	het	hem	gelukt	want	
de	Adriaancultus	werd	 er	 in	 stand	 gehouden	 tot	 aan	
de	 Franse	 revolutie	 wanneer	 de	 monniken	 met	 de	
relieken	naar	Wenen	vertrokken.	
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Detail	van	de	preekstoel	
De	 5	 magnifieke	 panelen	 zijn	 in	 flamboyante	 gotiek	
uitgevoerd,	dit	zeldzaam	stuk	zou	volgens	specialisten	
uit	de	15e	eeuw	zijn,	tussen	1430	en	1470.	
	
Wiers	
Kasteel		Biez	
Nog	 een	 kasteel	
dat	 een	
belangrijke	 rol	
gespeeld	 heeft	 in	
de	 geschiedenis	
van	 Henegouwen.	
Het	enigste	wat	 is	
overgebleven	 is	
het	
ingangsportiek	
verbonden	 aan	 een	 vleugel.	 Het	 was	 een	
indrukwekkend	fort	tijdens	de	middeleeuwen	getuige	
nog	 de	 14	 torens	 in	 de	 19de	 eeuw	 waaronder	 7	
hoektorens.	 De	 eerste	 indicatie	 van	 een	 kasteel	 gaat	
terug	tot	de	12de	eeuw.	Rond	1260	is	de	eigenaar	een	
zekere	Robert	Heer	 van	de	Vergne	of	de	Vergnies	die	
zijn	 dochter	 uithuwelijkt	 aan	 Jean	 d’Antoing.	 In	 het	
midden	van	de	14de	eeuw	huwt	Isabelle	d’Antoing	met	
Gérard	de	Werchin,	paladijn	en	geërfde	hofmaarschalk	
van	 Henegouwen.	 Het	 domein	 wordt	 de	 residentie	
van	 de	 illustere	 namen	 van	 de	 familie	 de	 Werchin.	
Zelfs	de	koning	van	Frankrijk,	Charles	V	le	Sage	(Karel	
V	de	Wijze)	komt	in	hoogsteigen	persoon	langs	op	17	
september	 1368,	 ook	 verschillende	 Bourgondische	
hertogen	 komen	 naar	 het	 domein.	 In	 de	 15e	 	 eeuw	
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komt	het	erfgoed	in	handen	van	de	familie	Barbençon	
die	 de	 naam	 en	 de	 wapenschilden	 van	 de	Werchins	
(1444)	 moet	 overnemen.	 Tijdens	 de	 oorlog	 met	 de	
Spanjaarden	 wordt	 het	 kasteel	 du	 Biez	 de	
hoofdverblijfplaats	 van	Guillaume	de	Melun	en	wordt	
de	 hoofdingang	 gerestaureerd	 (1630).	 Wanneer	 de	
oorlog	 tussen	 Spanje	 en	 Holland	 heropflakkert	 in	
1634	wordt	 hij	 beschuldigt	 van	 verraad	 en	moet	 hij	
het	 land	 ontvluchten,	 en	 is	 het	 kasteel	 wederom	
ingenomen	 door	 Spaanse	 soldaten.	 Vanaf	 toen	 doet	
het	geen	dienst	meer	als	permanente	verblijfplaats.	
De	 volgende	 eigenaars	 zijn	Charles	de	Rohan-Soubise	
en	 de	 familie	 de	 Croÿ.	 Het	 kasteel	 wordt	 in	 1829	
verkocht	aan	Daniel-Joseph	Duvivier	en	in	1896	vraagt	
de	 toenmalige	eigenaar	Antoine	Saligot	subsidies	aan	
om	de	restanten	van	het	kasteel	te	laten	restaureren.	
De	 uitspringende	 voorgebouwen	 worden	 opgeknapt	
maar	 hij	 sterft	 voor	 de	 publicatie	 van	 het	
commissierapport	aangaande	de	verdere	restauratie.		
	
Brasménil	
Kasteel	Fontenelle	(kasteel	van	de	Catoire)	
Het	 kasteel	 is	 volledig	
omgeven	 door	 water	 en	 in	
Doornikse	 stijl	 opgetrokken	 in	
het	 eerste	 deel	 van	 de	 18de	
eeuw,	 men	 betreedt	 het	 via	
een	 gewelfde	 brug.	 Vroeger	
was	 er	 een	 aangrenzende	
kapel	 	 (1754).	 In	 de	 17e	 eeuw	 was	 dit	 een	 privee	
optrekje	voor	de	heer	Prince	de	Ligne	en	de	volgende	
eeuw	 is	 het	 in	 handen	 van	 Louis-François-Joseph	
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Grignart	die	het	op	2	augustus	1773	verkoopt	samen	
met	 de	 hoeve	 la	 Fontenelle	 in	 Roucourt	 aan	 Pierre-
François-Joseph	 Dubuisson	 en	 sindsdien	 is	 het	 als	
château	de	la	Fontenelle	gekend.	
	
Baugnies	
Sint	Niklaaskerk	
De	 originele	 architecturale	 structuur	 is	 drastisch	
ingeperkt	 wegens	 werken	 	 in	 2005.	 Het	 actuele	
bouwwerk	 toont	 verschillende	 interventies	 over	
verschillende	perioden.	De	oudste	elementen	dateren	
van	de	16de	eeuw	zoals	de	onderbouw	in	natuursteen	
of	 het	 portaal	 met	 geprofileerde	 steunberen	
gehouwen	 in	 steen	 uit	 Grandglise.	 In	 1735	 is	 het	

gebouw	 vergroot	 in	
de	geest	van	de	18de	
eeuw:	 gebruik	 van	
baksteen	 (de	 toren,	
de	 voorgevel)	 of	 de	
vensters	 gewelfd	 in	
Doornikse	 stijl.	 De	
vierkante	 toren	 is	
waarschijnlijk	 in	 die	
periode	 	 hoger	
opgetrokken.	
Het	 portaal	 bevindt	

zich	 onder	 de	 toren,	 het	 interieur	 van	 de	 kerk	 is	
typisch	 18de	 eeuws	 wat	 schildering	 betreft.	 De	
structuur	 van	 het	 kerkschip	 wordt	 aan	 de	 zijkant	
afgebakend	 door	 cilindrische	 kolonnes	 in	 zandsteen	
uit	de	16e	eeuw.	Meerdere	zichtbare	elementen	in	de	
noordelijke	 arm	 (van	 de	 kruisbeuk)	 tonen	 dat	 het	
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geheel	 overkoepeld	 werd	 door	 een	 ‘berceau	
lambrissé’	 (een	 spantwerk,	 een	 gebinte)	 uit	 de	 16de	
eeuw	en	één	van	de	kraagstenen	(console)	is	volledig	
uitgehouwen	en	stelt	een	30	cm	hoog	personage	voor.	
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La	France!..Frankrijk	
Condé-sur	-Escaut	
Kasteel	Hermitage	

Van	 de	 rue	 de	
Roucourt	67	tot	
de	 oude	
grenspaal	 aan	
de	 basiliek	 van	
Bonsecours	 is	
het	 2.2	 km,	
eens	 in	 la	
France	loopt	de	
route	 de	

Bonsecours		
dwars	door	het	

bos	van	Condé-sur-Escaut	waar	het	unieke	château	de	
l’Hermitage	 	 verscholen	 ligt,	 het	 werd	 gebouwd	 in	
1786-1789	voor	Prince	Anne-Emmanuel	de	Croÿ-Solre.		
Architect	 Chaussard	 liet	 zich	 inspireren	 door	 het	
palladianisme*.	
We	 zijn	 in	 Condé-sur-
Escaut	 en	 deze	
historische	 stad	 werd	
betwist	door	Frankrijk	
en	Vlaanderen	en	later	
door	 de	 Spanjaarden.	
In	 1687	 werd	 ze	
definitief	aan	Frankrijk	
toegewezen	 door	 het	
verdrag	 van	Nijmegen.	
Enfin	 er	 is	 veel	 te	 zien	maar	het	 kasteel	 van	Bailleul	
uit	de	15e	eeuw	is	een	van	onze	favorieten.		
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Josquin	des	Prés		
Zijn	naam	luidt	oorspronkelijk	Josquin	Lebloitte	zegge	
Desprez,	 laatstgenoemde	 verbastering	 wordt	 ook	 als	

Des	 Prés,	 Després	 of	 Desprez	
gespeld;	 Josquin	 zou	 dan	 weer	
afgeleid	 zijn	 van	 het	 Vlaamse	
Joske(n).	Hij	 is	 geboren	 rond	 1450	
en	 vermoedelijk	 ten	 oosten	 van	
Doornik	 (Beaurevoir)	 en	 gestorven	

op	29	augustus	1521	in	Condé-sur-Escaut.	Hij	was	een	
Henegouws	 musicus	 en	 pedagoog,	 zanger	 en	
componist	 van	 de	 Franco-Vlaamse	 school	 voor	
polyfonie,	hij	wordt	als	de	belangrijkste	renaissance-
componist	 beschouwd	 en	 was	 vooral	 werkzaam	 in	
Frankrijk	en	Italië.	Kenmerkend	voor	zijn	muziek	zijn	
de	 grote	 doorzichtigheid	 en	 de	 hechte	 structuur	
waarbij	 de	muziek	nauw	aansluit	 bij	 de	 tekst.	 In	 het	
chanson	was	hij	 in	het	midden	van	de	15de	eeuw	de	
belangrijkste	exponent	van	een	nieuwe	stijl	waarin	de	
technieken	 van	 de	 canon	 en	 het	 contrapunt	 werden	
toegepast	op	wereldlijke	liederen.	
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Noten	
*	blz.3-	Péruwelz:	gemakkelijkheid	halve	 afgekort	 tot	
Prwlz	
*	blz.3-	Heerlijkheid:	middeleeuwse	bestuursvorm	
*	blz.3-	Baronie:		is	het	rechtsgebied	van	een	baron	
*blz.3,&20-Ancien	 Régime:	 is	 het	 oude	 Franse	
regeringsstelsel	 met	 in	 het	 bijzonder	 de	 absolute	
macht	van	de	monarchie	der	Bourbons	voor	1789	dus	
voor	de	Franse	revolutie	
*blz.7-	 Brigitinnen:	 Rooms	 katholieke	 kloosterorde	
gesticht	in	Zweden	door	de	heilige	Birgitta	in	1346?.	
*blz.7-	 Chronogram:	 is	 een	 zin	 een	 spreuk	 een	 vers	
waarin	 de	 Romeinse	 cijferletters	 een	 bepaald	 jaartal	
uitdrukken	
*blz.8-	 1302:	 is	 dat	 ook	 niet	 de	 slag	 van	 de	 gulden	
sporen?	
*blz.16-Feodale	 justitie:	 het	 rechtssysteem	 onder	 het	
leenstelsel	
*blz.22-	Paul	Hankar:	pionier	en	sleutelfiguur	voor	de	
Belgische	art	nouveau	
*blz.23-	 eclecticisme:	 eclecticisme	 is	 het	 combineren	
van	 verschillende	 stijlen	 in	 een	 enkel	 werk	 en	 was	
populair	in	de	19de	eeuw	
*blz.23-	 Bronnen:	 er	 bestaat	 een	 mooi	 boekje	 met	
interviews	met	de	oudere	generatie	over	de	bronnen,	
zie	boekenlijst	
-blz40&42-Gérard	de	Roussillon:	 (ca.	 800	 -	 874)	was	
een	Frankisch	edelman	en	een	belangrijk	bestuurder	
in	 de	 tijd	 dat	 het	 rijk	 van	Karel	de	Grote	uiteen	 viel.	
Zijn	naam	ontleent	hij	aan	het	kasteel	dat	hij	bouwde	
aan	 de	 Seine.	 Hij	 is	 ook	 een	 belangrijke	 figuur	 in	
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‘chansons	 de	 geste’	 uit	 de	 twaalfde	 eeuw,	 die	
historisch	niet	betrouwbaar	zijn.	
*blz.40-	Gaule:	Gallië	is	de	vernederlandste	naam	van	
de	Latijnse	benaming	Gallia	voor	het	westelijk	gebied	
van	Europa	
*42-	 Jacques	 de	 Guyse	 (Chièvres	 ca.	 1340	 –	
Valenciennes	 1399)	 was	 een	 franciscaanse	 monnik,	
doctor	in	de	theologie,	die	in	het	tweede	deel	van	zijn	
leven	historicus	en	kroniekschrijver	werd.	Hij	was	de	
auteur	 van	 de	 Annales	 historiae	 illustrium	 principum	
Hannoniae	(Annalen	van	Henegouwen).	
*blz.46-	 palladianisme	 :	 een	 stijl	 die	 zich	 kenmerkt	
door	 eenvoud	 en	 harmonie	 en	 is	 afgeleid	 van	 de	
ontwerpen	van	de	Italiaanse	architect	Andrea	Palladio	
(1508-1580),	de	stijl	begon	in	de	17e	eeuw	en	liep	tot	
eind	18e	eeuw.	
	
Boeken	 over	 of	 in	 verband	 met	 Péruwelz	 en	
omgeving	
-Péruwelz	au	fil	du	temps	(tome	I	1973,	tome	II	1978	et	
tome	 III)	 par	 Solange	 Philippart	:	 er	 zijn	 maar	 twee	
delen	van	deze	grondige	studie	in	ons	bezit		
-Péruwelz,	ville	frontalière	par	Dimitri	Kajdanski	2011	
-De	 weg	 naar	 Péruwelz	 van	 Henri	 Knap	 1979	:	
vermoedelijk	 is	 het	 een	 roman	 volgens	 de	 korte	
inhoud	gaat	het	over	een	fabrieksdirecteur,	die	na	een	
korte	afwezigheid	zijn	vrouw	niet	meer	thuis	vindt,	hij	
tracht	 haar	 met	 een	 bevriende	 politieman	 op	 te	
sporen	en	ontdekt	daarbij	schokkende	feiten	uit	haar	
verleden.	
-Le	 crime	 du	 château	 de	 Bitremont	 par	 Pierre	
Bouchardon	1925	
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-Germinal	 par	 Emile	 Zola	 1884-1885/	 de	 roman	 is	
gebaseerd	 op	 de	 uitbuiting	 de	 sociale	 onrust	 en	 de	
stakingen	 van	 de	 mijnwerkers	 te	 Anzin	net	 over	 de	
grens	in	Frankrijk.	
-Hoe	alles	hier	verandert	van	Antjie	Krog	
-Architectuurgids	Doornik	en	Picardisch	Wallonië	
-Vivre	 d’histoire	 et	 d’eaux	 fraiches,	 les	 ricochets	 de	 la	
mémoire,	 le	 carnet	 de	 route	 des	 passeurs	 de	mémoire	
de	Péruwelz	(Arrêt	59)	:	 boekje	 over	 de	 bronnen	 van	
Péruwelz	
	
Websites	
-Villes	 et	 villages	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Haine	:	
www.valleedelahaine.be/wp/peruwelz	
-Péruwelz	 d’hier	 et	 d’avanthier	:	 peruwelzisdhier.c-
monsite.com	
-	Cercle	d’Histoire	et	d’Archéologie	de	Deux	Vernes	
-	Pro	Belgica	Hainaut	
-	El’	Casseu	d’Quinquets,	wikipedia	
-Arrêt	59	Foyer	Culturel	de	Péruwelz	
-voertaal.nu/de.krekel.de.mier.en.antjie.krog	
Blog	van	professor	Herman	Meulemans		
-wikipedia	
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